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Oproep aan alle leden! 

Op de gildeavond van 29 september jl. heeft Bert Maessen als vicevoorzitter aangegeven dat onze 
voorzitter Jan van Doorn, om persoonlijke redenen zijn functie als voorzitter heeft neergelegd. Wij vinden 
dit erg jammer maar respecteren uiteraard zijn besluit 

Wij danken Jan  dan ook voor de jaren dat hij voorzitter was en daarvoor bestuurslid bier. 

Op de laatste bestuursvergadering heeft Bert Maessen aangegeven dat hij zich niet wederom kandidaat 
stelt voor een nieuwe termijn als bestuurslid. 

 Het huidige bestuur is dan ook op zoek naar een nieuw lid voor het dagelijks bestuur/voorzitter en een 
bestuurslid. 

Wil je jezelf op een andere manier inzetten voor het gilde? Hier is de kans. 

Het bestuur vergaderd 1 maal per maand op de laatste donderdagavond van de maand. 

Interesse???      Wil je meer weten??? 

 
Neem dan contact op met een van de huidige bestuursleden, of meld je direct aan bij onze secretaris. 

e-mail: secretaris@walchersgilde.nl  

We zien jullie aanmeldingen graag tegemoet voor 15 december 2023. 

  

 

Beste gildebroeders en zusters. 
 
Ditmaal een artikeltje over goede wijn en de krans die dat behoeft. 

 
Hoe kun je de boel belazeren , netter gezegd, hoe fop je de mensen. Lees hieronder. 
En……hoe kan je veel geld besparen op dure flessen wijn?  
 
Het betreft een al wat ouder onderzoek, uit de USA, ongeveer 10 jaar geleden, maar er zal daar en hier niet 
veel veranderd zijn lijkt mij. Voor de duidelijkheid heb ik buiten de wijn om, ook een vergelijkbare test 
aangehaald. 
 
De pijnstiller test.  (Bron: express.be; 22-06-2012) 
 
Een groep van 82 testpersonen kreeg elektroschokken toegediend via de polsen. Hen werd gevraagd de 
pijn die ze voelden een cijfer mee te geven op een schaal van één tot tien.  
Daarna kreeg één groep een goedkope pijnstiller toegediend (10 dollarcent per stuk) en een tweede groep 
kreeg een dure pijnstiller te slikken (2.5 dollar per stuk). 
De prijs van de pijnstiller werd voor de proef medegedeeld. 
 
Wat gebeurde? Hoewel het in beide gevallen over placebo's ging, die geen enkel pijnstillend effect hadden, 
zei 85% van de testpersonen die het ‘dure medicijn’ hadden genomen dat ze significant minder pijn hadden 
gevoeld. In de groep die de goedkope pil had geslikt was dat maar 61%. 
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OK niet echt spectaculair, maar geeft toch wel reden tot nadenken, overpeinzen, toch ? 
Dus kunnen we dat ook doen met een wijntje lijkt me. 
 
De wijntest Hoe kan je veel geld besparen op dure  wijn?  Dit is een test die werkelijk heeft 
plaatsgevonden, geen verzinsel. 
 
Maar allereerst een goede tip. Vervang de inhoud van de DURE fles door goedkopere wijn. De meeste 
mensen zullen het verschil niet of nauwelijks proeven en dat mogelijk aan het eten wijten. Ze kennen het 
verschil niet. Ik ben ook maar een gemiddelde proever en ik weet dat meestal aan het bijgaande hapje, of 
de kruiden in het voedsel. 
 
Hierna een methode die is gedaan bij een proeverij in de US. Ik weet niet of de US representatief is voor 
zo’n test. 
 
Onderzoekers van het Stanford & California Institute of Technology vroegen aan een twintigtal vrijwilligers 
om vijf soorten wijn te proeven.  
Op het etiket stond de prijs van de wijn genoteerd. Eén fles kostte 5 dollar, een andere 10, een derde 35, 
een vierde 45 en de vijfde kostte 90 dollar per fles.  De (geopende) flessen waren zichtbaar voor het 
testpanel. 
 
De vrijwilligers waren, net als de meesten onder ons, gematigde wijndrinkers en zeker geen experts. Na de 
proeverij zeiden ze wat kon worden verwacht:  
‘De duurste wijn was de beste’. 
Spijtig genoeg voor hen hadden de onderzoekers op voorhand de boel belazerd. Alle wijnen waren 
omgeruild. De wijn van 90 dollar zat namelijk ook in de fles die een prijslabel van 10 dollar had 
meegekregen.  
 
 
De wijn van 5 dollar (volgens de fles) was exact dezelfde als die in de fles van 45 dollar zat. Geen van de 
testpersonen merkte dat op en allen verkozen de wijn die in de “zgn.” duurste fles zat. En de minst 
gewaardeerde wijn zat ik de goedkoopste fles. 
 
De onderzoekers zeggen dat dit geen toeval is. Evenmin is hier een vorm van snobisme aan het werk. 
Brainscans wijzen uit dat hoog geprijsde wijnen meer activiteit in bepaalde delen van het brein – die 
reageren op aangename ervaringen - veroorzaken (middelste orbitofrontale cortex). Toen de testpersonen 
dachten dat ze goedkopere wijnen dronken werd in het brein minder activiteit opgemeten.  
 
 
Let op, het betrof geen vakkundige jury of keurmeesters. 
 
 
Maar je vraagt je dan af …….Zou dit ook gelden voor andere dingen of goederen ? 
 
Het is volgens mij ook een goede manier om van een aantal “snob-vrienden” af te komen. Alleen als je daar 
echt vanaf wilt natuurlijk. Ik denk dat ikzelf het niet leuk zou vinden als ik op die manier door “vrienden”  
zou worden belazerd en voor gek zou worden gezet.  
Dus toch maar niet zo met je vrienden omgaan lijkt mij. Dan zit je snel zonder vrienden. 
 
Proost en proef nog maar eens een keer. 
 
Groeten Krijn uit Koudekerke 
 

 

 



 

 

6 oktober ’23 Appelpersdag Serooskerke 

Precies op dag dat ik niet kon Appel persdag en Bierbrouwen op Serooskerke bij vd Bosse. 

Geen tijd om te brouwen in de morgen, moest om 16 uur in Domburg zijn, maar ik wilde toch even kijken 

en sfeer proeven dus om 11 (te laat) op de fiets naar Serooskerke. 

De gildeleden waren al druk bezig met appel schroten en persen. Alleen kijken werd niet toegestaan, dus ik 

was al snel bezig met appels wassen, sorteren en snijden. Hoewel het niet druk was kwamen er nog een 

paar leden met een kar appels aanlopen. Het werd een gezellig samenzijn, drie personen appels rapen, drie 

mensen appels wassen/snijden, een man schroten en twee man persen. Tussendoor een verzorgde lunch 

met koffie en broodjes.  

Na de lunch kwamen er nog verschillende gildeleden de boel bekijken. Gezellig. 

Omdat er verschillende soorten appels gebruikt moesten worden nog met een paar mensen in de auto naar 

een ander perceel gereden om daar nog wat appels te halen. Hoewel het meestal valappels waren hingen 

ze op dat perceel nog aan de bomen. 

Toen ik weg moest waren bijna alle vaten gevuld met sap, 
En er waren nog veel appels over, er lag genoeg voor nog wel een persdag. 
Helaas waren er geen brouwers bezig, maar het was een geslaagde dag. 
 
Nu wachten op de wijn en calvados, hoewel het sap ook heerlijk was. 
 

Dirk 

 

Verslag van het Gildereisje op 7 oktober 2023 

We gaan met het Gilde op reis, deze keer niet met een bus of auto, Maar… op de Fiets naar Groede. 

Om 10.30 uur van huis vertrokken naar de Boot in Vlissingen. We waren op tijd en er stonden al wat 

gildeleden te wachten met hun fiets. Na een poosje op de boot en fiets vastgezet. Het is wel goed weer 

maar een goede boot schommelt op de golven en dat was nu ook zo. 

Aan dek zag je mensen zwalken van links naar rechts. Mooi overtochtje! Aangekomen in Bresjes naar de 

fietsen en dan aan wal. 

Als we met de groep compleet zijn gaan we vertrekken, op ’t gemakje, eerst de goede route kiezen, er zijn 

nl meer wegen die naar Groede leiden. Fietsen in een peloton  is niet naar gemakkelijk en al snel viel de 

groep uiteen. De koptrekkers kozen voor een toeristische route langs het gebied Waterdune naar Groede. 

 Op het dorpsplein bij de kerk hadden we mooi de tijd voor een praatje en de meegebrachte boterhammen 

en krentenbollen. Het was prachtig weer en na een poosje gingen de koptrekkers op zoek naar de Lutherse 

kerk, die was snel gevonden maar ….dicht. Logisch want we moesten eerst naar de Slijkstraat voor een 

ontvangst met koffie en Groese paptaart die op het terras werd geserveerd 

Wij vonden het gewoon een roombroodje of puddingbroodje in een andere vorm, maar ook lekker. Daarna 

naar binnen in de “De Twee Duiven” Daar werden we ontvangen met een praatje en (verrassend) een liedje 

door Adrie Oosterling. We mochten meezingen, maar hadden nog geen alcohol  gedronken. Toch kwam er 

geluid uit!  Na een kleine wandeling gingen binnen in de voornoemde Lutherse kerk waar we een 

introductiefilm van Het Vlaamse Erfgoed te zien kregen. Interessant, met info over de geschiedenis van de 

kerk en het dorp met zijn omgeving. 

Toen naar de Musea. Daar werd genoten van alles wat te zien was. In willekeurige volgorde een oude 

Bakkerij, een Tolhuis, een Grutterswinkel, de Schoenmakerij, De Smidse, De Timmerwerkplaats met 



 

 

daarachter de Schilder werkplaats, de Kapsalon, de Textielwinkel en natuurlijk de Bibliotheek. Geweldig om 

terug te zien wat in mijn jeugd allemaal gewoon bestond en te zien was in ons dorp. Nog maar zo kort 

geleden. Overal waren filmpjes te zien over de vroegere werkzaamheden, het was prachtig, te veel om hier 

op te schrijven. 

Toen naar  het brouwerslokaal, met de brouwerij Dutch Bargain. We werden ontvangen ,na een rustpauze, 

met een bierproeverij. Dat past wel bij ons gilde en we hadden allemaal dorst na de vorige belevenissen.  

Als eerste een Wit bier. Zeer fruitig bier, niet zoals de meesten van ons gewend zijn aan sommige 

commentaren te horen. 

Daarna een zgn. Neipa. Een New England India Pale Ale Een bitter hoppig bier zoals ik al dacht. Niet mijn 

smaak helaas, maar niet vies. 

Toen.., ik keek er al naar uit, een Dubbel Bock Dat vond ik een afgang. Veel te dun en mager bier helaas, 

maar dat is naar mijn smaak. 

Als laatste, en dat maakte alles goed, een mooie Tripel, lekker, daar lust ik er meer van. 

Later hoorde ik van de bediening dat wij gewend zijn aan de Belgische stijl, en die vond hij maar niks, te 

veel schuim, werd gezegd. Zo zie je maar: Smaken verschillen gelukkig! 

Hierna konden we aan dezelfde tafel eten, een zeebaarsfilet op seizoengroente (met gebakken radijs) 

bijzonder lekker en gezellig met een glaasje goede witte wijn. 

Na dit alles gingen we naar de fietsen en op huis aan, de wind was gaan liggen en we waren snel bij de 

boot. Er was gewaarschuwd dat de laatste boot om 21.15 ging  maar wij waren er al voor de boot van 20.15 

van Vlissingen is het nog 12 km naar huis, maar dat was een mooi afsluiting van een perfecte dag. 

We hebben genoten van de dag, Mooie fietstocht, prachtige excursie, mooi weer en goed gezelschap. 

Iedereen die bij de organisatie betrokken was, Bedankt!! 

Dirk de Witte (en Ella) 

Folkloristische dag in Zoutelande en Gapingse dag. 

Het WWBLG heeft op 3 augustus deelgenomen aan de Folkloristische dag aldaar. 

De dag begon stormachtig, windkracht 6,ik heb nog gedacht dat deze dag afgeblazen zou worden, maar nee 

hoor, het ging gewoon door. 

In Zoutelande aangekomen met alle spullen werd het ons al snel duidelijk brouwen op gas zat er niet in. We 

konden ook geen tent opzetten, te gevaarlijk vanwege de wind. Onze stand opgebouwd en vol goede moed 

begonnen. Naar gelang het later werd knapte het weer gelukkig op, de wind werd minder en er kwam zelfs 

af en toe een zonnetje. 

Maar helaas stond er ook nog te veel wind om elektrisch te kunnen brouwen, de wind zou de ketel te veel 

afkoelen dus ook dat ging niet door. Het werd later op de dag gezellig druk, veel kijkers, maar ook veel 

mensen die kwamen proeven en onze fooienpot spekken. Het was een lange dag die uiteindelijk mooi 

eindigde, en we hebben een mooi bedrag in de fooienpot gekregen. We hebben ook veel complimenten 

over ons gebrouwen bier gekregen, altijd fijn om te horen. 

Dank aan de mensen die deze dag geholpen hebben.  

Henk en Frans bedankt voor jullie aanbod om te brouwen, helaas besliste het weer anders. 

John, Anneke, Barbara, Kees, Peter en Bert bedankt voor de bemensing van onze stand. 

Jan bedankt voor het halen en terugbrengen van de kar. 

 

 



 

 

Gapingse dag op 2 sept. 

In tegenstelling tot wat ik hierboven schreef waren de weersverwachtingen een stuk beter voor deze dag 

.Door de organisatie was tevoren een routebeschrijving gestuurd zodat we niet voor een afgesloten weg 

zouden staan. 

We mochten op een groot grasveld staan waar ook alle deelnemende oldtimers en oude tractoren 

opgesteld stonden. Alles was door de organisatie goed geregeld. 

Het was een gezellige maar niet zo heel drukke dag, we hadden twee brouwers, Jan de Roos  brouwde op 

gas en Willy brouwde op een alternatieve wijze met een elektrische spiraal, heel interessant om te zien hoe 

hij dat deed. 

We hebben allemaal wel even de tijd gehad om naar het sjeesjesrijden te gaan of om de oldtimers te 

bewonderen. Ook deze dag had niet door kunnen gaan zonder de mensen die de stand bemensen. 

Jan en Willy bedankt voor het brouwen, ik ben benieuwd naar het resultaat. 

John, Anneke, Gert en Jan Joosse bedankt voor jullie hulp deze dag. 

Ik hoop dat we volgend jaar weer op de hulp van de leden kunnen rekenen bij het bemensen van de 

verschillende demo’s. 

Het levert een leuke bijdrage voor de clubkas op en het is ook leuk om op zo’n dag met elkaar bezig te zijn. 

 

Foto van stand op Gapingse dag 

Groet Jo Duvivier 

B.B.Q. 24 Juni 2023. 
  
Beste gildeleden, 
  
Zoals gebruikelijk hebben we het seizoen weer afgesloten met een bbq. 
De opkomst was matig , maar we waren met een gezellig clubje. Het pas perfect weer, we hebben dan ook 
lekker kunnen buiten kunnen zitten. 
 
Het is een fantastisch plekje daar op de boerderij, heerlijk rustig, en konden de zonsondergang mooi zien. 
Nadat iedereen was gearriveerd ging de bbq aan en was het al snel druk rond de grill. Het was allemaal 
overheerlijk was ook wel te zien was aan de lege schalen. Goed gedaan Bert. Om de sfeer wat te verhogen 
had ik mijn gitaar meegenomen. Al met al weer een geslaagde activiteit van t. Gilde. Dank aan de 
organisatie . Alle leden wens ik een mooie zomer toe en we zien elkaar NATUURLIJK weer in het nieuwe 
seizoen. Kom allemaal zoveel mogelijk naar deze Gildeavonden, het is elke keer weer een heleboel werk 
van het bestuur en/of leden om een avond te vullen . 
 

Hartelijke groet, Nel de Kam 

 

 


